





Een Boeddha-Land Bouwen

Een zuivere geest wordt spoedig een diepe geest, een
geest die naar de maat van het Edele Pad gemaakt is, een
geest die ervan houdt te geven, de voorschriften na te
leven, een standvastige geest, een rustige geest, een wijze
geest, een meedogende geest, een geest die de mensen
naar de Verlichting leidt dank zij talrijke geschikte
middelen. Zo wordt Boeddha’s land opgebouwd.

Een huis met vrouw en kinderen wordt een huis
waarin de Boeddha woont; een land verscheurd door
maatschappelijke tegenstellingen wordt dan een gemeen-
schap van verwante geesten.

Een gouden paleis met bloed besmeurd, daar kan de
Boeddha niet wonen. Een kleine hut, met gaten in het
dak waardoor de maan binnenschijnt, kan een plaats
worden waar de Boeddha woont, op voorwaarde dat de
geest van de bewoner rein is.

Wanneer een Boeddhaland gevestigd wordt op de
reine geest van één enkel mens, dan betrekt die éne reine
geest andere, verwante geesten met zich mee in de
gemeenschap van de Broederschap. Vertrouwen in de
Boeddha is iets dat overgaat van mens tot mens, van mens
tot gezin, van gezin tot dorp, van dorp tot stad, van stad
tot land en zo over de gehele wereld.

Inderdaad: ernst en vertrouwen in de uitgroei van de
Leer zijn de factoren die het Boeddha-land bouwen.
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3. Waarlijk, bekeken vanuit het ene standpunt is de
wereld met al zijn passies, zijn onrecht en zijn bloed-
vergieten, een echte duivelwereld. Maar zodra de mensen
hun vertrouwen beginnen te stellen in Boeddha’s Ver-
lichting, dan wordt het bloed melk, begeerte wordt
mededogen en het land van de duivels wordt een
Boeddha-land van Reinheid.

Het komt onmogelijk voor dat men een oceaan met
een lepel zou kunnen leegscheppen; maar de vastberaden-
heid het te doen, zelfs al vraagt het levens na levens, is de
houding die men moet aannemen wil men Boeddha’s
Verlichting ontvangen.

De Boeddha wacht op de andere oever. Dit betekent
zijn wereld van Verlichting waarin noch begeerte noch
haat noch onwetendheid noch lijden noch stervensnood
is, maar enkel het licht van de wijsheid en de regen van
het mededogen.

Het is een land van vrede, een toevlucht voor wie
lijdt en voor wie in treurnis en doodsangst is; een
rustplaats voor wie de Dharma verkondigt.

In dit Reine Land heerst grenzeloos licht en ein-
deloos leven. Zij die dit toevluchtsoord bereiken, keren
nooit terug naar de wereld der begoocheling.

In dit Reine Land, waar de bloemen de lucht
vervullen met de geur van de wijsheid en waar de vogels
de uitstekende Dharma zingen, daar is de uiteindelijke
bestemming van geheel het mensdom.

—251—



Een Boeddha-Land Bouwen

4. Ofschoon dit Reine Land een plaats van rust is, is
het geen plaats van luiheid of nietsdoen. De bedden
geurende bloemen zijn er geen ligplaats voor vadsigen,
maar plaatsen voor verfrissing en verpozing, waar men
nieuwe krachten opdoet om Boeddha’s boodschap ter
Verlichting verder uit te dragen.

Boeddha’s boodschap is eeuwigdurend. Zo lang er
mensen leven, zolang er wezens bestaan, en zolang
zelfzuchtige, bezoedelde geesten hun eigen wereld en
levensomstandigheden scheppen, komt er geen einde aan

de boodschap van de Boeddha.

Boeddha’s kinderen, die overgestoken zijn naar het
Reine Land dank zij de grote kracht van Amida, keren vol
energie terug naar het land waar ze vandaan gekomen
zijn; daar nemen ze deel aan de boodschap van de

Boeddha.

Zoals het licht van een kleine kaars overgaat op een
andere kaars, zo gaat het licht van Boeddha’s mededogen
zonder ophouden van de ene geest over op de andere.

De kinderen van de Boeddha, die zijn geest van
mededogen verwezenlijken, nemen deel aan zijn roeping
van Verlichting en Loutering en dragen die van generatie
tot generatie over, waardoor Boeddha’s verheerlijkte land
eeuwig bestaat.
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III
Z1J DIE IN BOEDDHA’S LAND
VERHEERLIJKING ONTVINGEN

1. Syamavati, de echtgenote van Koning Udayana, was
de Boeddha erg toegewijd. Ze leefde in de binnenkamers
van het paleis en ging nooit buiten, maar haar meid, een
gebochelde vrouw die een uitstekend geheugen had, ging
buiten het om naar de prediking van de Boeddha te
luisteren.

Als ze terugkwam, dan herhaalde ze aan de koningin
de leringen van de Boeddha. Op deze wijze verdiepte de
koningin haar wijsheid en haar vertrouwen.

De tweede vrouw van de koning was erg jaloers op
de koningin en zocht ze te doden. Zij belasterde haar bij
de koning tot deze haar ten slotte geloofde en een
gelegenheid zocht om Syamavati te doden.

Koningin Syamavati stond zo rustig tegenover de
Koning dat deze de moed niet kon opbrengen ze te
doden. Hij vond zijn zelfbeheersing terug en vroeg haar
vergiffenis.

De jaloersheid van de tweede vrouw nam nog toe en
ze zond boosdoeners naar de binnenkamers van het paleis
om er brand te stichten tijdens een afwezigheid van de
koning. Syamavati bleef rustig, beheerst en sprak
bemoedigend tot de ontzette kamermeisjes; daarop stierf
ze vredig, zonder angst, in de geest die ze van de Boeddha
geleerd had. Uttara, de gebochelde, stierf met haar
meesteres in de vlammen.
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Onder de talrijke vrouwelijke discipelen van de
Boeddha worden deze twee hoog geéerd: koningin
Syamavati als een mededogende geest en haar gebochelde
meid Uttara as een goede toehoorster.

2. Prins Mahanama van het geslacht der Shakya’s en
neef van de Boeddha, had een groot vertrouwen in de
Leer en was een van zijn trouwste volgelingen.

Toendertijd versloeg de gewelddadige koning
Virudaka van Kosala het geslacht van de Shakya’s. Prins
Mahanama ging naar de koning toe en smeekte om het
leven van zijn volk. Maar de koning wilde niet naar hem
luisteren. Daarop stelde Mahanama voor dat de koning
toch een gebaar zou doen en net zoveel gevangenen zou
laten ontvluchten, net de tijd dat hij, Mahanama, in een
nabije vijver ondergedoken zou blijven.

De koning stemde hierin toe, wel overtuigd dat de
prins maar heel eventjes met het hoofd onder water zou
kunnen blijven.

De poorten van de burchtgevangenis werden
geopend toen Mahanama in het water dook en de mensen
liepen weg wat ze konden. Maar Mahanama kwam niet
meer boven water: hij had zijn leven opgeofferd voor het
leven van zijn volk doordat hij zich met zijn lang haar
onder water vastgeknoopt had aan de onderwaterwortel
van een boom.
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3. Utpalavarna was een bekende non, wier wijsheid
vaak vergeleken werd met die van Maudgalyayana, een
groot discipel van de Boeddha. En inderdaad, ze was
zowat de leidster van de nonnen en nooit vermoeid ze te
onderrichten.

Devadatta was een boosaardig en geslepen man, die
het gemoed van koning Ajatasatru vergiftigd had en hem
wist te overtuigen zich vijandig op te stellen tegen de leer
van de Boeddha. Later kreeg koning Ajatasatru echter
berouw, verbrak zijn vriendschap met Devadatta en werd
zelf een nederig volgeling van de Boeddha.

Op een keer dat Devadatta, in een poging de koning
terug te zien, van de paleispoort weggestuurd was
geworden, ontmoette hij de non Utpalavarna die het
buitenkwam. Dat maakte hem erg boos en van woede
sloeg en kwetste hij haar ernstig.

Met moeite en pijn keerde ze terug naar haar
klooster; toen de andere nonnen probeerden ze te
troosten, zei ze: ,,Zusters, het leven van de mens is
onberekenbaar; alles is vergankelijk en ik-loos. Enkel de
wereld van de Verlichting is rustig en vreedzaam. Hou
niet op met uw geest te trainen! ” Daarop overleed ze in
kalmte.
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4. Angulimalya, eens een wrede bandiet die heel wat
mensen gedood had, werd door de Boeddha uit zijn
boosheid verlost en werd lid van de Broederschap. Op een
dag ging hij in een stad op bedeltoer en onderging veel
geterg en misprijzen om zijn vroeger gedrag.

De dorpelingen stortten zich op hem en sloegen
hem, maar hij keerde met zijn bebloed lichaam terug naar
de Boeddha, knielde voor hem neer en dankte hem voor
de gelegenheid die hem geboden werd zijn vroegere wrede
daden in dit leven uit te boeten.

Hij sprak: ,,Verhevene, mijn oorspronkelijke naam is
,Onschadelijk’, maar gedreven door mijn onwetendheid
heb ik veel mensen het leven genomen. Daarom werd ik
weldra Angulimalya, ,Verzamelaar van vingers’, genoemd.

,,Dan, dank zij uw mededogen, heb ik de wijsheid
leren kennen en werd toegewijd aan de drie juwelen, de
Boeddha, de Dharma en de Samgha. Wanneer een man
zijn koe of zijn paard voortdrijft, gebruikt hij een zweep
of een touw, maar Gij, Verhevene, gij hebt mijn geest
gezuiverd zonder gebruik te maken van een zweep of
touw of weerhaak.

,,Heden heb ik enkel geleden wat mij toekomt. Ik
verlang niet te leven, ik verlang niet te sterven. Ik wacht
enkel dat mijn tijd komt.”
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5. Maudgalyayana was, samen met de eerwaarde
Sariputra, een van de twee grootste discipelen van de
Boeddha. Toen de leraars van andere religies bemerkten
dat het zuivere water van Boeddha’s lering zich uitspreid-
de onder de mensen en vaststelden dat de mensen dit
zuivere water gretig opdronken, werden ze jaloers en
probeerden ze de prediking van de leer te hinderen.

Maar geen enkele hindernis kon de snelle versprei-
ding van de leer tegenhouden of verhinderen. De volgelin-
gen van de andere religies poogden dan Maudgalyayana te
vermoorden.

Tweemaal ontsnapte hij aan hun pogingen, maar de
derde maal was hij door te veel aanvallers omringd en viel
hij onder hun slagen.

Gesterkt door de Verlichting, onderging hij rustig de

slagen. Ofschoon zijn lichaam vreselijk verminkt werd,
stierf hij met een vredig gemoed.

—257—






